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Parels uit de Polder 
NIEUWSBRIEF VAN DE NEDERLANDSE CABINE 

 

    

   
   

 
 

T A A L B R I E F  
TAAL, KUNST&CULTUUR 

Met deze nieuwsbrief sturen 

we je af en toe eens wat 

fastfood of vaste kost om je 

Nederlands te verrijken. Als je 

deze nieuwsbrief NIET wenst 

te ontvangen, schrijf je dan uit 

via deze link. 

T H E  K I NG ’ S  S P E E CH  

HET NIEUWE JAAR 
… maar ook kerstmis ligt nog 

vers in het geheugen.  

Bekijk de samenvatting van de 

kersttoespraak van de immer 

positieve Nederlandse vorst 

Willem Alexander.  

P ODC A S T  

STOFFELIJK 
Onze collega Veerle Duflou 

maakte een gewaardeerde 

podcastreeks. Wat gebeurde 

er met het lichaam van haar 

man toen ze het aan de 

wetenschap had geschonken? 

Ontdek het hier.  

GEHOORD IN DE VERGADERING 

“Ik denk dat ik even het geitenpaadje zal 

nemen.” 

Betekent: op een andere, geïmproviseerde, 

soms moeilijke manier je doel proberen te 

bereiken. 

mailto:scic-nl-unit-nieuwsbrief@ec.europa.eu
https://www.nu.nl/binnenland/6340327/koning-in-kersttoespraak-verbittering-en-haat-niet-importeren-in-onze-straten.html?referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F
https://open.spotify.com/show/6sDOa4qjSOIkfhWWNIGeaR
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VAN DE REDACTIE 
LOST IN TRANSLATION? 
De Nederlandse cabine staat altijd open voor jullie vragen, suggesties en reacties. Stuur ons een mailtje of spreek ons 
aan! Wat wil je graag in deze nieuwsbrief zien? Contacteer ons via scic-nl-unit-nieuwsbrief@ec.europa.eu.   
 

 
 

 

Gemaakt op 3 februari 2025 Uitschrijven? Klik hier  
    

 

Wat zeg je me nou? 
 

Onze oud-collega Guido Swings hield een lijstje bij met 
parels uit de polders: uitspraken in het Engels die zo 
Nederlands waren dat niemand ze nog begreep. Vandaar 
ook de titel van onze nieuwsbrief. Wat dacht je van: 

“We worked hardly!” 

Really??? 

TUSSEN KUNST EN KITSCH 

HET KUNSTUUR 
Deze kunsttentoonstelling is een unieke ervaring en duurt 

letterlijk één uur. Je leert schilderkunst kennen uit de periode 

1850-1950. Met maximum acht mensen ben je in een ruimte 

waar één voor één een kunstwerk wordt verlicht en 

besproken, een beetje als in een film. Boek hier een ticket 

voor Mechelen, Hasselt of Roeselare.  

      

DIERENMANIEREN 

HOEZOO ?  

 
Je nek uitsteken: risico nemen 

Op je strepen staan: niet toegeven, 

laten merken dat jij de baas bent 

mailto:scic-nl-unit-nieuwsbrief@ec.europa.eu
mailto:scic-nl-unit-nieuwsbrief@ec.europa.eu?subject=uitschrijven
https://hetkunstuur.com/

